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Lyt: 't Réégent oover Hélemont

(op de wijze: Cent mille chansons)

Hejl vurzigtig, ut kariljon
stroojt z'n Urste toone
as daw oover ons.

Un stat wért waker.

D'm melekb00r, d'm baker,

yderéjn vreeft slddp 66jt z'n dGwge.

En de krant dy kumt op de fyts.
Bryvebuse klépere.
't Is yts woér d’'n dag mi begeent,

of ut 0 wel 6f ny zeent.

En ut kariljon dé spult.

En hil de lugt wért vervaalt.
Bejerent hil ut j66r ront.
Wan geloojt.

Stort ut dajt

‘t Réegent oover Helemont.

En de kidke van ‘t kariljon

weéke miz'n dle

de mért 66jt zune sl66p.

Zy de ze Ibwpe?

Viug wa gén kéwpe.

Yderejn sjdwt mi vole tase.
Dyje kumt te v00t, dy mi de fyts.
Mi mekaare klépe.

't Is yts wor ze vur blyyve stén,

vurde ze viug wejter gon.

En ut kariljon dé spult.
En hil de lugt is verveailt.
Bejerendt hil ut j6or ront.
Wan geldoijt.

Stort ut 66jt.

7éégen oover Helemont.

Jozef Maria Leenen

Lied: 't Regent over Helmond

Heel voorzichtig, het carillon
strooit zijn eerste tonen

als dauw over ons.

Een stad wordt wakker.

De melkboer, de bakker,
iedereen wrijft slaap uit de ogen.
En de krant die komt op de fiets.
Brievenbussen klepperen.

't Is iets waar de dag mee begint,

of het je wel of niet zint.

En het carillon dat speelt.

En heel de lucht wordt vervuld.
Beierend heel het jaar rond.
Wat een geluid.

Stort het uit.

Zegen over Helmond.

En de klokken van het carillon
wekken met zijn alle

de markt uit haar slaap.

Zie je ze lopen?

Vlug wat gaan kopen.

ledereen sjouwt met volle tassen.
Komen lopen of met de fiets.

Met elkaar wat kletsen.

't Is iets waar ze voor blijven staan,

voordaft ze vlug verder gaan.

En het carillon dat speelt.
En heel de lucht is vervuld.
Beierend heel het jaar rond.
Wat een geluid.

Stort het uit.

Zegen over Helmond.



